Mei 2006
OUDE TIJDEN HERLEVEN

Mevrouw Jannie Timmerman— den Uijl geb. 1928 vertelt:

In 1934 kwam ons gezin vanuit een boerderij aan de Capel-
seweg naar boerderij “Langehof” aan de 's-Gravenweg, nu
onder de hoogspanningskabels in Nieuwerkerk.

Vader Arie was geboren tegenover de oude R.K kerk op de
's Gravenweg in een boerderij.

Moeder C.A. van der Spek kwam uit Zevenhuizen, stamt
volgens haar stamboom uit het geslacht van Floris de Vijfde
die op landgoed “Ter Specke” in Lisse woonde.

“Langehof” is afgeleid naar eigenaresse mevr. Van Lange
Dekkenhorst, woonde in de “Beukenhorst” bij de Scheve
Overweg, notaris Van Lange uit Moordrecht was haar oom.
Ik was de oudste van de 8 kinderen, een gezellig en hecht
gezin, en nog!

We gingen op de Christelijke School waar het snoepwinkel-
tie van Mientje Stam was, mijn broers gooide de deur open,
het belletje rinkelde tevergeefs, ze werden achtervolgd, g
sprongen over sloten. Polsstokspringen was ook mijn gelief-

de bezigheid, soms kregen we een nat pak. Zondagsmor-
gens moest ik oppassen thuis en maakte dan 10 beschuiten
met pudding en jam klaar voor bij de koffie voor de familie
na de kerkgang in het ‘s-Gravenwegkerkje. Als kind poetste
ik maandags 10 paar schoenen en met 9 jaar leerde ik mel-
ken, mijn zus en ik haalde in 1948 ons melkdiploma, we wa-
ren de besten. We hadden koeien, varkens, kippen, scha-
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pen en konijnen, ook knechten, een z.g. stoepmeid en een e
naaister.

NA DE SCHOOL

Ik was 13 jaar en ging thuis werken op de boerderij, er was veel werk, melken, melkbussen schuren, mes-
ten, dieren verzorgen en de huishouding.

We gingen eens melken, mijn broers boomde de schouw, waar ik ook in zat tussen de melkbussen met
klompen en een overal aan, onder de vele bruggetjes door naar de weilanden bij de spoorlijn en Ouder-
kerkse laantje. Het was nog donker s ‘'morgens om 4 uur, ineens was er een plons, er viel iets in mijn
schoot, ik schrok! het was een grote snoek, we hebben hem thuis op gegeten, vaak werd ik er later nog
mee geplaagd. Ze noemde mij ook wel eens plagend Bonte Coba omdat ik dat zei als ik achter de koeien
ging om te melken met zo’n zitkrukje en b.v. zei,” ho, bonte Coba”. Veel hielp ik de buurman Mas Mole-
naar (vader van Maarten) met melken, hij was vaak ziek, ik kreeg dan 1 gulden. Bij velen hielp ik met de
grote schoonmaak, de inmaak of wecken, en oppassen bij buren Hoogendijk. Je moest wel handige han-
den aan je lijf hebben. In de hooitijd was het gezellig en hielp men elkaar. Aan de overkant van de weg
woonde onze daggelder. Bruiloften werden op de boerderij gevierd met bruidsuikers, dagen daar voor
hield je avonden voor familie, buren en kerkenraad en ook bij je a.s. man thuis. Na vaders dood zetten
broers Izak en Gerrit het bedrijf voort. Moeder woonde toen in een stacaravan naast de boerderij en later
in Chrysanthemum. Nadat de landerijen in 1988 zijn onteigend voor de golfbanen hebben mijn broers el-
ders een boerderij gekocht. Broer Jaap heeft nog jaren geboerd op de boerderij van Roodenburg op de s’
Gravenweg waar nu rechts de weg naar Schollevaar langs loopt. Links naast ons is de boerderij en muse-
um van Maarten Molenaar. Het boeren werk deed ik met veel plezier. Ik trouwde met een Moordrechtse
boerenzoon, Nico Timmerman en we gingen daar ook wonen.



DE FOTO.

Links het voorhuis met de lij-kastanjes ervoor, er waren 2 kamers, gang, bedsteden, alkoof, zolder en opkamer
met daaronder de kelder. In het achterhuis was een ruime gang en keuken met een gepolijste cementen vloer die
glom als een spiegeltje. Rechts het zomerhuis waar we zomers bivakkeerden en ook aten, daarboven een kamer
waar het naaimachine stond voor de klusjes. Het was eigenlijk een dienstbodekamer, die waren vroeger vaak in-
tern. Rechts was de karnschuur daar liep vroeger het paard in de rondte voor het maken van boter, daarboven de

knechtenkamers, rechts de hooiberg, daarachter de stal en de schuren.
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